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in zorgen voor jezelf enin zorgen voor jezelf en
zorgen voor anderenzorgen voor anderen  

Happy Muslim Home
Opvoed guide 



Het thema zelfzorg voor deze maand is ook een hoognodige
lieve mama! Als er iets is dat wij goed kunnen is het zorgen
voor……de ander. Zorgen voor de kinderen, zorgen voor je
man, zorgen voor je familie, zorgen voor bezoek, zorgen dat
iedereen het naar zijn zin heeft. Kortom we kunnen heel
goed zorgen voor de ander en ons best daarvoor doen. 

In dit plaatje vergeten we echter vaak onszelf! We zorgen
niet goed voor onszelf. We laden ons batterijtje te laat of
niet op
en gaan maar door. Maar waar haal je de energie vandaan
lieve mama? Daar moet aandacht voor zijn, zorgen voor
jezelf. Want als je goed voor jezelf zorgt, kun je beter voor
de ander zorgen. Jij verdient ook liefde en aandacht! Daarom
gaan we deze maand aan de slag met het thema zelfzorg en
hoe je hiermee aan de slag kunt gaan! 

Assalaamu alaykoum lieve mama,  

Aandacht en respect schenken aan jezelf.

Aan je mentale en lichamelijke gesteldheid

is geen egoïsme, maar juist erg nodig én

ibadah. Je lichaam is een amanah en daar

dien je goed voor te zorgen. Net als je ziel

die gevoed moet worden met het juiste.  



Even een klein woordje vooraf. 
 

We stellen het zeer op prijs als de guide niet zonder
toestemming wordt verspreidt, openbaar wordt

gemaakt en/of wordt gekopiëerd. 
 

Als je het waardevol vindt, support ons dan door dit
te vertellen aan andere mama’s die hierbij gebaat

zijn! Dit waarderen wij enorm!
 

#sisterssupportsisters
 

Stuur onze website (www.happymuslimhome.nl)
en/of onze gegevens gerust door.

 We staan altijd open voor vragen en op-of
aanmerkingen! 

Lieve mama,

Liefs Asmaa & Christa  
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Deel 1 

Zorgen voor jezelf



Het stellen van doelen is ontzettend belangrijk om te doen als het
gaat om jezelf ontwikkelen. Het geeft richting aan waar je naartoe wil
gaan, het geeft je focus en zorgt ervoor dat je regie pakt over je eigen
leven. Daarom is dit elke maand weer een vast onderdeel van de
Opvoed Guide.  

Om te weten waar je naartoe wil groeien is het belangrijk om je eigen
persoonlijke doelen te stellen. Zo maak je voor jezelf concreet en
tastbaar wat het is dat je graag zou willen bereiken. Zonder doel
wordt het doelloos, met andere woorden: Je bent niet bewust bezig.  

Omdat we elke maand een ander thema hebben voor de Opvoed
Guide zullen de doelen zullen ook elke keer anders zijn. Je blijft dus
werken aan je eigen ontwikkeling. 

Wat zou je graag willen leren binnen dit thema? 
Stel voor jezelf drie doelen die je wilt gaan behalen en waar je mee
mee aan de slag gaat! Stel doelen die realistisch zijn en waarvan de
kans groot is dat je ze haalt. Schrijf ook op hoe je dit gaat doen en wat
je nodig hebt om je doelen te bereiken. Lieve mama, kijk hierin naar
datgene dat werkt voor jou. Voor jou en je gezin. 

Doelen stellen
Dag 1



Dit zijn mijn doelen



Dit ga ik doen om mijn
doelen te behalen



Het thema dankbaarheid speelt een grote rol binnen de islam
en het is goed om stil te staan bij de dingen waar je Allah
dankbaar voor bent! Neem je kinderen hierin vooral mee, lieve
mama, en leer ze hiermee zich te concentreren op wat je
allemaal hebt en tel je zegeningen. 

We willen heel graag journaling meegeven en onderdeel laten
zijn van de dagelijkse routine. Het is ontzettend waardevol om
dit op te schrijven. En heeft als doel even een moment van de
dag te pakken en bewust te kijken naar hoe je je voelt en welke
richting je op wil. Als je dit onderdeel maakt van de dagelijkse
bezigheden gaat dit een positieve verandering teweeg brengen
in je leven. Omdat je jezelf traint in je focus leggen op
dankbaarheid en richting geeft aan dat wat je wil bereiken. 

Het hoeft helemaal niet veel tijd in beslag te nemen. Het zijn de
kleine stappen in het leven die ertoe doen en kunnen zorgen
voor een grote verandering op termijn. Elke dag  drie vragen
voor de ochtend en drie vragen voor de avond, probeer dit
dagelijks te doen. 

If you are Grateful, I will give u more 
Quran: 14:7

Dag 2 



Lieve mama, we raden je aan de journal pagina’s te
printen of een apart schriftje aan te schaffen om
dagelijkse journaling in je routine te verwerken.
Probeer het minimaal deze maand dagelijks te doen en
kijk wat het je oplevert aan nieuwe energie, inzichten
en het beter leren kennen van jezelf. Kleine stapjes
zetten en consistent zijn hierin gaan de verandering 
 maken. Dus pak die kleine momentjes in de ochtend
en avond om hierbij stil te staan!  

If you are Grateful, I will give u more 
Quran: 14:7



Waar ben ik dankbaar voor als ik kijk naar mijn kind en
gezin?

Wat ga ik met mijn kind doen vandaag?
(activiteit/1-op-1 aandacht/verbinding)

Dit ga ik vandaag doen: 

Journal 
Ochtend 



Wat waren de gezinssuccesmomentjes vandaag?

Wat heb ik vandaag voor een ander gedaan en wat voor mezelf?

Dit wil ik kwijt over mijn dag:

Journal 
Avond 



We leven in een maatschappij die snel is en zich ook steeds
sneller ontwikkeld. De maatschappelijke verwachtingen van
een vrouw liggen ook nog eens erg hoog.  Er is in alles steeds
meer en meer en we willen ook meer. Er is een disbalans
tussen wat je moet, wat je wil en wat je kan. Alle ballen in de
lucht houden is een behoorlijke uitdaging en soms niet
haalbaar. In deze context is het eerste waar wij vrouwen op
inleveren: zelfzorg. 

We zorgen voor onze kinderen, ons gezin en willen dat
iedereen het goed heeft en streven dat na tot in de perfectie
(wat nooit haalbaar is overigens, omdat perfectie niet bestaat)
maar vergeten vaak onszelf in dit plaatje. Terwijl goed zorgen
voor jezelf nou juist zo belangrijk is. Echt waar, lieve mama, dit
zou ergens bovenin je prioriteiten lijstje moeten staat. Want
als je goed voor jezelf zorgt, betekent dat dat je goed voor de
ander kunt zorgen. Je kunt alleen geven wat je hebt.  

Zorgen voor jezelf 
Dag 3 

We gaan even de balans opmaken. waar sta je

nu als het aankomt op zelfzorg? Wat betekent

zelfzorg voor jou? Op welke manier geef je

daar nu je dagelijkse aandacht? vind je dat

voldoende of mag dat wat meer? Wat zou je

willen doen aan zelfzorg? 

Pak pen en papier en schrijf de antwoorden op onderstaande vragen op! 



Een ondergewaardeerd element binnen ons leven is
de bekende me-time, tijd voor jou alleen pakken. We
doen dat haast niet. Al onze tijd en energie stoppen
we het zorgen voor… (vul maar in). Maar wist je dat het
oh zo belangrijk is juist wel die momentjes met jezelf
te pakken? Om je batterijtje op te laten, nieuwe
energie te krijgen, even wat anders en de ruimte
hebben om stil te staan bij waar je stil bij wil staan? Je
hebt het nodig om af en toe op en met jezelf te zijn!  

Tijd voor jezelf?
Dag 4 

Hoe zit jij in het tijd voor jezelf nemen lieve mama?

Hebben we geen tijd of stellen we geen prioriteit ?

Hoe ziet jou me-time er op dit moment uit?

Waar zou jij meer in willen doen voor jezelf?

Hoe kun je dit implementeren in je dagelijkse routine?

Maak het praktisch en concreet: Wat kun je

vandaag/deze week voor jezelf doen? Denk in kleine

stappen: 30 min in bad alleen, Koran luisteren op  de

bank, boek lezen, wandeling maken, in je eentje

lunchen, sporten, thee drinken ergens, naar een

lezing gaan…(vul maar in) 

1.

2.

3.

4.



Een batterij loopt leeg en heeft het nodig om zo af en
toe op te laden. Gebeurt dat niet, dan kun je niks meer
met een lege batterij. Die werkt niet meer. Zo kun je dat
ook zien als mama. Ook jij hebt het nodig om je op te
laden. Je geeft energie maar je hebt ook energie nodig.
Fysiek, maar ook mentaal.  

We gaan soms maar door in alle taken die er liggen dat
we onzelf voorbij lopen en we ongemerkt leeg lopen.
Dat resulteert in een korter lontje, want je energie is
weg. Dat betekent aan het einde van de dag dat je kapot
bent. Het is belangrijk om te voorkomen dat emmertje
overloopt en je geen puf meer hebt voor de rest van de
dag. Balans is de key. Hoe kun jij ervoor zorgen dat je
batterij is opgeladen? 

Opladen van je batterij
Dag 5 

Waar krijg jij energie van?

Wat kost jou energie? 

Wat is de balans daarin nu?

Hoe kun je meer doen van datgene wat je energie oplevert?

Wat kun je minder doen in datgene dat je energie kost? 

1.

2.

3.

4.

5.



Maak je me-time lijstje 

Bedenk zoveel mogelijk activiteiten die je kunt doen ter
ontspanning, opladen van je batterij en hang die in het zicht! Kies er
elke dag 1 uit om voor jezelf te doen. Vergeet jouw identiteit niet
hierin lieve mama, want in het gedenken van Allah vinden de harten
rust. 

Maak je lijstje wel realistisch lieve mama, zodat je geen excuus hebt
om te skippen. Je hoeft dus niet iedere keer ‘een weekendje
welness’ te boeken om aandacht aan jezelf te schenken. #zelfzorg! 

Dag 6





Community Challenge

Dag 7 

Yes mama, het is tijd voor een
community challenge! De eerste van
deze maand. Doe je mee lieve mama?

You got this! 

We hebben vaak minder tijd om voor

onszelf te zorgen omdat de to-do-list

eindeloos is en we hebben druk, druk,

druk. We vergeten helaas hierin wel

vaak welke rol onze smartphone

heeft… Hoeveel scroll je door je

insta? Facebook of apps? Misschien

wel meer dan je denkt.. We willen je

uitdagen om een break te nemen van je

telefoon. Even een maandje detoxen

van het online zijn. Eens kijken wat

dat voor je gaat doen. Doe je mee? We

zijn heel benieuwd naar jouw

ervaring!



Deel 2 

Grenzen 



Lieve mama, voor vandaag hebben we voor
jou een praktische tips & tricks over het

mama zijn en zelfzorg!
 

Hou de Happy Muslim Home community
app in de gaten en mis deze waardevolle

informatie niet!  

Dag 8 



We willen zoveel lieve mama en er is ook zoveel. In onze maatschappij
wordt er ook wel veel geeist van de vrouw, van de moeder. Een goede
mama zijn, een carrière hebben, een liefdevolle vrouw zijn, het
huishouden op orde hebben, de kinderen op clubjes want ze moeten
natuurlijk wel sporten, goed en gezond kunnen koken enzovoorts. De
maatschappij wordt steeds sneller en sneller en alles wordt
‘makkelijker’ om de wereld in je handen ligt in je smartphone.  

We worden overspoeld met informatie en keuzes en dan is het heel
makkelijk verdwalen, lieve mama. Want hoe stel je daarin dan
prioriteiten? Wat doet er nu echt toe?  

Prioriteiten stellen 
Dag 9 

Je zal moeten kiezen tussen wat je
moet, wat je wil en wat je kan 

Wat is voor jou echt belangrijk? Waar sta jij voor op smorgens?

Alhamdoulilah voor……(vul maar in)

Is datgene wat op jouw to-do lijstje staat echt iets dat moet? (Mooie

extra vraag hierin: is dit iets waar allah tevreden mee zal zijn?) 

Wat hoeft niet per se en kun je skippen?

Wat moet je doen, Wat wil je doen en wat kan je doen? 

Hoe kun jij vandaag/deze week beginnen met ruimte maken voor de

echt belangrijke dingen in je leven?

1.

2.

3.

4.

5.

*Tip: Schrijf het op en maak het concreet, hang je briefje met
antwoorden op je prikbord zodat je eraan herinnerd word 



Hoe gaat het met je gestelde doelen?
Is er nog iets dat je wil veranderen?
Hoe kijk je terug op de afgelopen dagen? 
Wat ging goed en wat ging minder?
Welke mama ben je de afgelopen dagen
geweest?
Hoe heb je je kind betrokken bij het thema
van de guide?

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Dag 10



In onze samenleving gaat alles snel, zijn de verwachtingen hoog,
willen we meer en meer en is technologie volop in ontwikkeling.  Als
je mama wordt/bent en je probeert aan alles te voldoen en mee te
komen in de maatschappij ligt overprikkeling op de loer. Want alles
komt ongefilterd binnen als je niet oppast. Je kinderen die jouw
aandacht en liefde vragen, je werk, je huishouden, je partner,
vriendinnen en je social media. Voor je het weet ben je weer doelloos
aan het scrollen door instagram. Met wat als resultaat? Precies
overprikkeling. En dat kost je energie. Meer dan je denkt, lieve mama. 

Het altijd maar aanstaan, blijven denken, moe zijn, geen tijd hebben
en denken dat je wat mist… Is dat herkenbaar? Dan kun je gerust
stellen dat je teveel prikkels binnen krijgt. We leven nou eenmaal wel
in deze maatschappij, dus daar moeten we mee dealen. Maar dat
betekent niet dat je geen invloed kunt hebben. Het is aan jou om die
prikkels te filteren en zelf te bepalen wat je toelaat aan prikkels in je
leven. Vooral kiezen voor de juiste prikkels. Diegenen waar je energie
van krijgt en minderen met prikkels die jou energie kosten.  

Dag 11 

Overprikkeling

Wat kost jou je energie lieve mama? Wat maakt

dat je je overprikkeld voelt? Hoeveel tijd

spendeer je aan het online zijn? Hoeveel tijd

daarvan is effectief? Is er een balans tussen de

juiste prikkels binnen krijgen en de prikkels waar

je niet zoveel aan hebt? Wil je teveel/doe je

teveel? Waar kun je de prikkels minderen? 



We hebben het vaak over te veel aan prikkels, overprikkeling.
Maar het tegenovergestelde kan ook het geval zijn.
Onderprikkeling. Het zelfde verhaal als bij overprikkeling
aangaande de samenleving waarin we zitten, alleen is jouw
strategie dat het je verlamd en je eigenlijk te weinig doet wat je
positiviteit oplevert. Bij overprikkeling komt alles binnen en wil je
ook van alles, maar bij onderprikkeling doe je eigenlijk te weinig
en gaat heel veel aan je voorbij. 

In beide gevallen is wel waar dat je te weinig kijkt naar wat jou
energie gaat opleveren en waar je blij van wordt. Het heeft ook
allemaal te maken met een stuk bewustwording hierin, want vaak
foen we dingen op de automatische piloot. 

Dag 12
Onderprikkeling

Welk type ben jij meer: overprikkeling of

onderprikkeling? Wat houdt jou

tegen/verlamd je in je activiteiten? Welke

gedachten belemmeren jou daarin? Wat of

waarvan zou je meer willen doen? 

Zowel over- als onderprikkeling is een
gevolg van te weinig doen waarvan je de

juiste energie krijgt. Reset your focus 



Om grenzen te stellen is het in de eerste plaats belangrijk
om te weten wat jouw grenzen zijn, lieve mama. Ook in het
opvoeden van jouw kinderen. Soms gaan we maar door en
door, blussen op en willen rust en ruimte, maar weten
eigenlijk niet goed waar onze grenzen liggen. Als dat ook
voor jou geldt is dat goed om daar eens bij stil te staan en
voor jezelf te onderzoeken. 
 
Grenzen stellen en bewaken is belangrijk om je energie op
de juiste manier te verdelen en dichtbij jezelf te blijven.
Het gaat niet alleen om nee-zeggen lieve mama, maar ook
om dingen gewoon niet te doen als het je teveel kost en te
weinig baat. Dat is niet egoïstisch! Het is noodzakelijk.
Zeker in de tijd waarin we nu leven.  

Dag 13

Grenzen stellen

hoe ga jij momenteel om met het stellen van

grenzen?

Laat jij over je grenzen gaan? Hoe ziet dat

eruit?

Ken jij je eigen grenzen? Welke zijn dat?

wat mag jij nog leren hierin?

hoe ga jij om met grenzen van anderen?

1.

2.

3.

4.

5.



Community Challenge

Dag 14

Lieve mama, weet jij goed welke grenzen jij

hebt? Of is dat soms nog vaag voor je?

Schrijf op papier op waar je in de dagelijkse

praktijk tegenaan loopt als het aankomt op

grenzen stellen. Als je hier even de tijd voor

neemt, zul merken dat het vaak dezelfde

processen zijn waarin je vastloopt. 

Misschien is het altijd ja zeggen tegen de

ander? Of je kind dan maar lang voor de tv

laten omdat je geen zin hebt in drama. Of doe

je teveel terwijl je lichaam om rust vraagt?

Kijk wat het voor jou is waarin je vastloopt

en ga deze week toch oefenen met het stellen

van die grens! Accepteer het ongemak wat

daarbij komt kijken, maar je zult zien dat als

je die grenzen stelt en daarmee blijft oefenen

dat je dichterbij jezelf komt te staan en je

lekkerder in je vel gaat zitten! 

Yes, lieve mama, weer tijd voor een
community challenge!! En deze keer gaan

we oefenen in het stellen van grenzen.
Want goed voor jezelf zorgen, betekent ook

dat je weet waar jouw grenzen liggen. En
dat je daar ook voor gaat staan. 



Deel 3 

Compassie naar jezelf 



Het is goed om regelmatig te reflecteren op jezelf en hoe je er
eigenlijk bij zit. Hoe voel je je? Hoe gaat het met je? Bewustwording
creëren in hoe je je dag invult en waar je jouw focus op legt. Maak van
jezelf een prioriteit, lieve mama, en doe een zelfzorg check! Heb je
genoeg momentjes voor jezelf waar je even kan opladen en op welke
momenten kun je dit inplannen als dat nodig is. Wees het voor dat je
op bent en op je tandvlees loopt. En daarmee niet reageert zoals je
zou willen en bv sneller geïrriteerd en boos raakt. Als je tijd voor
jezelf inplant tijdens je dagelijkse routine en je noteert dit op je to-do
lijstje dan is de kans groter dat je daarin beter voor jezelf leert zorgen!
Onthoud hierin het islamitische aspect. Je hebt Allah nodig. Zelfzorg
is ook kennis opdoen, een lezing beluisteren, Koran reciteren, doe’a
doen, Dikhr doen. Pak dit mee in je lijstje.  

Dag 15
Doe regelmatig een zelfzorg check 

Hoe kun je dit doen?
Koop een notebook, misschien heb je die al wel. (Als je ons al

langer volgt en meedoet dan ken je deze ondertussen wel) 

of gebruik je (family)planner, een los papiertje of je

whiteboard. Maar schrijf concreet op wat je voor jezelf

gaat doen. Vandaag of deze week! Het hoeft niet groot te

zijn, maar kijk wat je graag zou willen en wat haalbaar is

voor jouw situatie! En doe het dan ook echt. Door het op te

schrijven wordt het overzichtelijk en is de kans groter dat

je het ook gaat doen ipv het ergens roepen en dat het weer

verdwijnt uit je hoofd!  Oh en lieve mama, hulp vragen mag

he! Vraag je partner of een vriendin om even op de kinderen

te letten. We moeten van dat rigide ‘ik moet alles zelf

kunnen’ denken af. En een betere wereld begint bij jezelf dus…
#durftevragen 



Lieve mama, hou de
community app in de gaten!

Vandaag doen we een Q&A en
beantwoorden de vragen over
de opvoeding van je kind maar
ook goed voor jezelf zorgen!

Dag 16



Lieve mama, we doen veel dingen op de automatische piloot. Ook de
manier waarop je tegen jezelf praat gaat vaak vanzelf. En ik denk dat
we allemaal dat stemmetje in ons hoofd wel kennen die altijd
commentaar levert. Dat ben je namelijk zelf. Je vind dat je het niet
goed genoeg doet. Dat je dingen verkeerd aanpakt. Of je maakt een
keer een fout, wat menselijk is. Je twijfelt over je keuzes. Je twijfelt
over je moederschap. 

En we zijn zo hard naar onszelf en streng. We oordelen over onszelf. 
 Veel ruimte om te leren en te ontwikkelen geven we onszelf niet.
Want daar is die kritische stem weer. Maar weet je lieve mama, het
maakt veel uit hoe je tegen jezelf praat. Als je negatief bent naar
jezelf dan wordt dat je werkelijkheid. En als jij jezelf niet waardevol en
goed genoeg vind, dan ga je nooit geloven dat een ander dat wel
vindt. Werk aan de winkel mama, want zo gaan we niet met onszelf
om. Zo zouden we ook niet reageren op een dierbare vriendin toch? 
 En hoe groot is de kans op motivatie tot zelfontwikkeling en nieuwe
avonturen als we onszelf zo veroordelen?  

Dag 17

Hoe je tegen jezelf praat maakt uit 

Time to make a change!

Wanneer ben jij zo kritisch en hard naar jezelf? (Welke

momenten)

Wat zijn de dingen die je tegen jezelf zegt?

hoe zou je op je dierbare vriendin reageren als zij dit had?

welke terugkerende gedachten heb je hierin over jezelf?

Hoe werkt dit voor je?

1.

2.

3.

4.

5.



Community Challenge

Dag 18

Het is weer tijd voor een community challenge lieve
mama! En dit keer gaan we aan de slag met die (negatieve)
oordelen die je hebt over jezelf. Dat kritische stemmetje in
je hoofd. Die belemmerende gedachten. Laat je ons weten

hoe je challenge is gegaan? 

pak één moment op de dag om hierbij stil te staan en

dit op te schrijven. 

Wat valt je na die drie dagen op in hoe je tegen jezelf

spreekt?

herformuleer jouw zinnen in iets positiefs en helpend.

Creër hierin bewustwording voor jezelf en herkader

je negatieve zinnen als je opmerkt dat je weer zo

tegen jezelf praat.  

Schrijf in je notebook de aankomende drie dagen op hoe

je tegen jezelf praat. Pak een aantal leersituaties en

uitdagingen die je bent tegengekomen en schrijf ze (kort)

uit in je schrift. Dus wat gebeurde er en hoe praat je dan

tegen jezelf? en is dat dan helpend hoe je tegen jezelf

praat of niet? Hoe zou je tegen een vriendin praten die dit

zou hebben meegemaakt? 

1.

2.

3.

4.



bij Asmaa & Christa 

Zelfzorg 

Podcast

Dag 19



Hoe gaat het met je gestelde doelen?
Is er nog iets dat je wil veranderen?
Hoe kijk je terug op de afgelopen dagen? 
Wat ging goed en wat ging minder?
Welke mama ben je de afgelopen dagen
geweest?
Hoe heb je je kind betrokken bij het thema
van de guide?

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Dag 20



Lieve mama, we hebben allemaal van die dagen waarvan we
hopen dat ze snel voorbij gaan, waarin we verdriet ervaren,
eenzaamheid, wat gewoon niet onze dag is. En dat is ook okay.
Soms kunnen we gewoon niet anders dan ongemak verdragen
en uitzitten. Maar dat betekent niet dat je niks kunt doen of
dat je niet gezien wordt, lieve mama. Want Allah ziet jou
altijd! Hij hoort jou. Hij kent je hart. Allah ziet je dagelijkse
struggles, je verdriet, je zorgen, je pijn en je vreugde. En we
kunnen altijd bij hem terecht met al onze problemen en
zorgen. Vergeet Hem dan ook zeker niet, lieve mama.  

Dag 21 

Doe’a doen 

En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over
Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de

smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven
en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen. (2:186)

Vergeet nooit de kracht van Doe’a! En

doe dit veelvuldig, lieve mama. Allah zal

je horen en je niet in de steek laten. 

Welke doe’a kun jij vandaag maken? Voor

jezelf, voor je kinderen, je partner,

familie en je naasten. 



Deel 4 

Praktische tools 



Rust is belangrijk, niet alleen mentaal maar ook lichamelijk. Je lichaam heeft
ook rust nodig. De juiste voeding. En de juiste hoeveelheid slaap.  Als je
altijd maar aan staat en door gaat negeer je de signalen die je krijgt. Zowel
fysiek, want je bent moe, als mentaal, want je kan minder hebben en hebt
een korter lontje. 

’Kom op opschieten jongens, anders komen we te laat op school’ of ‘Gauw
even douchen nou en tandenpoetse, want je moet nu naar bed’ of ‘kom
mama doet je schoenen wel even vastmaken, we hebben haast’. Herken je
dit soort zinnetje? Vermoeiend he, wn vaak denken we dat de kinderen niet
meewerken en zijn we gehaast. Hoe leuk is dat? Niet he.. Zelf wordt je er
niet vrolijk van en je kinderen ook niet!  

Het is heel goed om de dingen soms even wat rustiger aan te doen. Slow
down in plaats van maar meegaan in die rat race. Vergeet niet om ook een
beetje relaxed met de dingen om te gaan en te genieten… de tijd gaat al zo
vlug subhaanallah, wil je daarop terugkijken en dan denken aan het
gehaaste leven? Nee toch.  

Dus doe het rustiger aan, neem een stapje terug. Denk Qadr Allah en stop
met haasten. Stel jezelf regelmatig de volgende helpende vraag; 

Dag 22 

Slow down

Waar heb jij altijd haast mee? In welke

situaties? Hoe reageer je dan? Wat is je gevoel

erbij? Hoe ervaren jouw kinderen dat denk je?

(Vraag het ze) waarin kun jij een stapje terug

doen? Is haasten en snel zijn echt nodig? 

Wat is nou het ergste wat kan gebeuren als ik rustig aan doe nu? 



“En als jullie de Gunsten van Allah zouden tellen, dan
zouden jullie deze niet (kunnen) opsommen. Waarlijk, Allah
is zeker Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.” [16:18].

Dag 23 

Wat heb jij van Allah gekregen vandaag?

Je focus leggen op datgene wat Allah voor jou heeft
voorbeschikt. Jouw rizq in al zijn vormen. Het helpt bij het vinden
van rust in onze gehaaste levens waarin we veel doen zonder er
bewust bij stil te staan. Het heeft natuurlijk zeker te maken met
dankbaarheid ook en dat is binnen onze religie ook een groot
goed. Sta wat vaker stil bij de gunsten van Allah, het is helemaal
niet zo vanzelfsprekend als we vaak denken. 

Daarbij stilstaan maakt je nederig en dankbaar. Geeft een bepaalde
rust. En ook dat is zelfzorg lieve mama. Gemoedstoestand en je
mindset zijn belangrijkste elementen voor de indeling van je dagen.
Zorg ervoor dat je je daarop focust. 

Welke gunsten die je hebt gekregen van Allah kun jij

bedenken? 

Betrek je kinderen erbij en stel hen dezelfde vraag.  

Kun je hierbij stilstaan laten terugkeren in je dagelijkse

routine? (Of wekelijks) kijk wat werkt voor jou. 

maak het klein en concreet door speciefiek jezelf af te

vragen: wat heb ik vandaag van allah gekregen? 

1.

2.

3.

4.



Dag 24 

Wat heb jij voor Allah gedaan vandaag? 

We doen veel, maar soms ook teveel van onbelangrijke of
onnodige zaken. Zoals te veel zorgen maken om van alles en nog
wat. Want wat kunnen wij mama’s ons toch druk maken om de
kinderen en hun welzijn. Zorgen over de toekomst. Of we
scrollen onnodig lang op onze social media. Dan gaat de tijd ook
zo snel, maar wat heb je er eigenlijk aan? Zelfzorg gaat ook over
je tijd steken in waardevolle zaken waarvan je groeit en de juiste
energie krijgt. En waarin kun je dat beter terugvinden dan in
onze mooie religie? Want investeren in jouw aghira is altijd goed
en nuttig en datgene wat je het hardste nodig hebt! 

De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft in een  overlevering over het Paradijs gezegd:
“Allah zei: ‘Ik heb voor mijn rechtschapen dienaren klaargemaakt

wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft en geen
menselijk hart ooit heeft kunnen bedenken’.” (Boekhari)

Waar steek jij je tijd in waarvan je eigenlijk weet dat het

je niks gaat opleveren?(en het je kostbare tijd wegneemt)

Hoe kun jij minder belangrijke bezigheden skippen of

verminderen?

Hoe kun je je meer richten op islamitische

activiteiten/ibadah? (Voeding voor je ziel)

1.

2.

3.



Dag 25 

Waar leg je jouw focus op? 

Energy flows where attention goes

Alles wat je aandacht geeft groeit 

Waar ga jij je focus op leggen de aankomende tijd, lieve

mama? Waar ga jij je aandacht op richten? Vergeet hierin

niet het thema dankbaarheid in mee te nemen. Elke

ochtend/avond daar even bij stilstaan draagt bij aan een

positieve mindset. Waar ben jij dankbaar voor?  

Waar jij je focus op legt lieve mama, dat zal groeien. Dit kan zowel in
positieve als negatieve zin zijn. Als je ons al langer volgt dan weet je
dat dit ons uitgangspunt is en dat we het hier vaker over hebben.
Het is dus belangrijk om te kijken naar datgene dat juist goed gaat!
Wat luk jou wél lieve mama? Wat gaat wél goed met je kinderen?
Natuurlijk lukt dit niet altijd, ook jij hebt weleens een dag die geen
voldoende haalt. Of een dikke onvoldoende. Maar dat is geen rede
daarin te blijven hangen. Zoveel zegeningen van Allah die je hebt
gekregen. Leg je focus vooral op het positieve en als je jezelf daarin
traint omdat te doen, zul je zien dat je anders gaat kijken en dat het
positieve groeit!



Wat een grote rol speelt in het thema zelfzorg is de verwachtingen die je
van jezelf hebt. Wat we al verschillende keren hebben aangehaald is dat
er nogal druk ligt op de rol van de vrouw. En welke rollen je moet
vervullen, het liefste met perfectie. Het maatschappelijke beeld is in de
realiteit onhaalbaar. Maar toch worden we er wel door beïnvloed. Zeker
als in social media land het beeld van perfectie nog eens wordt
geëtaleerd. We ontkomen er niet aan dat ook dit stuk ons vormt in onze
kijk op de wereld. En dus hebben we hoge verwachtingen van onszelf. 

We zijn streng in wat we vinden dat we moeten kunnen. Een goede
mama zijn, de beste dochter, een vriendin voor anderen waar je op kunt
bouwen, een goed vrouw voor je partner, alles tip top in orde en het
liefst allemaal met een lach op je gezicht…
Maar dat is niet realistisch he! 

Ga terug naar de basis lieve mama. Wij hebben die basis. Een
islamitische. De rolverdeling tussen man en vrouw is beschreven. De rol
van vader en moeder is beschreven. Welke rechten en plichten de man
en de vrouw hebben is beschreven en ook de rechten en plichten van de
kinderen. Perfectie is iets dat we nooit zullen kunnen behalen, dus laten
we stoppen met het nastreven daarvan en dit te etaleren op social
media. Het is toch veel fijner om hierin eerlijk te zijn en jezelf te trainen
in realistischere verwachtingen? 
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Verwachtingen 

Welke verwachtingen heb jij van jezelf? Schrijf op wat jij vindt
dat je moet doen en kunnen? Lees het op en check in hoeverre

dit realistisch is. Kun je je verwachtingen bijstellen? 



We leven in een tijd waarin steeds meer mogelijk is, de kansen en keuzes
eindeloos zijn en er een snelle behoeftebevrediging is. We willen meer,
staan non-stop aan en onze to-do-list is nooit ten einde. 

Succes is maakbaar, alleen prestaties die we zien worden geprezen(de
druk is voelbaar), als je een nieuw meubel wil kun je die morgen al in huis
hebben, boodschappen kun je online doen om tijd te besparen en als je
geen tijd meer hebt in je drukke agenda om te koken kun je lekker
bestellen. Zo maken we het leven steeds sneller en sneller en de
standaarden liggen hoger en hoger. Communicatie gaat snel met de
hedendaagse technologie, beeldschermen zijn onderdeel van de
dagelijkse bezigheden van het hele gezin en we worden meegezogen in
het snelle, automatische leven waarin offline zijn een nieuwe luxe is. 

Dat ben je toch wel eens zat lieve mama? Dan heb je toch het gevoel dat
je geleefd wordt? Wil je de regie weer terugpakken en zelf beslissen! We
kennen het minimalisme wel. Alleen datgene in je huis houden wat je
echt nodig hebt en het overbodige eruit. Dit kun je ook doen binnen je
gezin, je activiteiten en takenpakket, lieve mama. Skippen wat niet hoeft!
Moet je kijken welke rust en tijd je ervoor terug krijgt. Juist nu is het zo
belangrijk om hierin goed je grenzen aan te geven en te bewaken.  
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Minimaliseren in de agenda 

Pak je agenda/family planner en kijk even goed wat

erop staat? Is dit allemaal echte noodzaak? Kun je

zaken schrappen uit de agenda? 

maak een keuze tussen wat moet, wat je wil en wat

mogelijk is in de praktijk. 

wees niet bang dat je iets mist of mensen boos maakt.

Je kiest voor jezelf en gezin. #zelfzorg 

1.

2.

3.



Community Challenge

Dag 28

Vandaag weer een challenge lieve mama! De laatste
van deze Guide alweer. En dit deel staat in het

teken van praktische tools. Dus de challenge ook!
Laat je ons weten hoe het is gegaan? We zijn

natuurlijk super benieuwd naar jullie ervaringen! 

Wat we van je vragen om te gaan doen is minimaal 2 (maar

mag zeker meer) zusters, vriendinnen, tante, je mama te bellen

of uit te nodigen voor de thee en dan de onderstaande vragen

met elkaar te bespreken. Het is dan wel handig als ze ook kids

hebben, want daar gaat de Guide natuurlijk ook over… vertel

ze gewoon een beetje over waar je mee bezig bent in de guide

en dat je benieuwd bent hoe zij in bepaalde zaken staan. Leuk is

het helemaal als je een aantal dames bij je thuis hebt zitten en

er dan over te beginnen. Kijk eens welke mooie gesprekken,

inzichten, (h)erkenning en humor dit oplevert.  

Wat doe jij aan zelfzorg icm je kinderen? noem concrete

voorbeelden/hoe plan je dit in, hoe pak je het aan?

 voel je je weleens over/onderprikkeld en hoe ga je ermee om?

Wat doe jij om je batterij op te laden?

waar zou jij meer van willen doen of hebben?

Welke activiteiten doe je waar je eigenlijk niks aan hebt,

behalve dat het je je kostbare tijd pakt? 

wat wens je voor je gesprekspartner qua zelfzorg?  

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Lieve mama, voor vandaag hebben we voor
jou een praktische tips & tricks over het

mama zijn en zelfzorg!
 

Hou de Happy Muslim Home community
app in de gaten en mis deze waardevolle

informatie niet!  

Dag 29 



Hoe gaat het met je gestelde doelen?
Is er nog iets dat je wil veranderen?
Hoe kijk je terug op de afgelopen dagen? 
Wat ging goed en wat ging minder?
Welke mama ben je de afgelopen dagen
geweest?
Hoe heb je je kind betrokken bij het thema
van de guide?

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Dag 30



Na elke Guide, elk thema zou het mooi zijn als je voor
jezelf waardevolle lessen, nieuwe inzichten en
datgene wat jou heeft geholpen niet geheel los zou
laten. Om je ontwikkeling vast te houden en hier
bewust mee bezig te blijven is het goed om in ieder
geval drie realistische, laagdrempelige doelen voor
jezelf (en je gezin) te stellen en zodoende bezig te
blijven met je mom skills en (gezins) ontwikkeling!

Kijk hierin naar wat passend en haalbaar is voor jou en
je gezin. Je hoeft niet groots uit te pakken, zoek het in
kleine dingen. Belangrijk is dat het haalbaar is en je er
consistent mee blijft oefenen om succes te boeken.  

Doelen vasthouden 
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Dit zijn mijn 3
doelen



 Veel liefs 
Asmaa & Christa

We hopen dat je weer mee doet met de
volgende Happy Muslim Home Guide

Barakallahu feeki lieve mama voor het
meedoen en de investering die je daarmee in
jezelf hebt gedaan! Inshallah heb je er profijt

van. Heb je tips? Op- of aanmerkingen of je wil
je gewoon iets kwijt? App of mail ons gerust! 


